Mystieke avondlucht boven

Choglamsar. LADAKH
Rechterpagina Lhamo Tsering,

vlak voordat ze een heilige

ceremonie ingaat.

Diep verscholen tussen de toppen van de Himalaya ligt
Ladakh. Hier, in het noordwestelijke puntje van India,
worden mystieke ceremonies gehouden volgens eecuwenoude
tradities. Wie de adembenemende overtocht maakt is met
een beetje geluk getuige van de heilige praktijken van een
Tibetaans boeddhistisch orakel.

TEKST EN FOTOGRAFIE MARIE VAN DER HEIJDEN




v -

Moeilijke wegen leiden naar mooie bestemmingen. Ik kijk
naar de zin op het bord langs de kant van de weg en hap naar
adem. Het is de zoveelste slogan onderweg van Border Roads
Organisation, de overheidsinstantie die verantwoordelijk is
voor de aanleg en het onderhoud van de snelweg van Manali
naar Leh, de hoofdstad van Ladakh. De op één na hoogst
berijdbare weg ter wereld werd in 1989 aangelegd in het
kader van militaire doeleinden, maar door de Bollywood
blockbuster 3 Idiots (de grootste kaskraker in de Indiase film-
geschiedenis) is het inmiddels een populaire reisbestemming
onder jongeren. Wanneer ik door mijn autoraam naar buiten
kijk begrijp ik meteen waarom: gigantische zandpilaren,
azuurblauwe meren en oneindige bergen in rood- en bruin-
tinten wisselen elkaar organisch af. Alsof ik midden in een
waanzinnige natuurfilm zit, waarbij ik probeer te negeren dat
iedere bocht ons fataal kan zijn.

Het is me een raadsel waarom, maar ondanks de vele,
bizarre bochten is de 428 kilometer lange weg amper voorzien
van vangrail. lets waar mijn chauffeur zich duidelijk geen
zorgen over maakt, gezien het feit hij in iedere bocht juist
extra gas bijgeeft. De ijle lucht maakt het er niet beter op,
waardoor ik noodgedwongen naar zuurstof hap. Als vanzelf
schiet mijn blik soms even omhoog, ver voorbij de nog
summier besneeuwde bergtoppen. Daarboven, tussen de hemel
en de Himalaya, wemelt het volgens de Tibetaans boeddhisten
van de spirits — geesten en goden die naar de aarde afdalen om
de mensen te helpen. Voor iemand van het kaliber eerst zien
dan geloven is dat lastig te bevatten, al ben ik wél nieuwsgie-
rig. Stel dat er meer is dan we met het blote oog kunnen waar-
nemen?

HEMEL OP AARDE

Het is geen toeval dat het Tibetaans boeddhisme juist in deze
afgelegen Indiase regio zo sterk en puur aanwezig is. Tijdens
opstanden tegen de Chinese overheersing en communistische
hervormingen in Tibet vluchtte hun spirituele leider, de Dalai
Lama, naar het Indiase Dharamsala. Duizenden Tibetaanse
vluchtelingen volgden in zijn voetsporen. Dat verklaart meteen
waarom Ladakh in de volksmond Klein Tibet wordt genoemd.
Opvallend detail in dit stuk geschiedenis is dat de Dalai Lama
een orakel raadpleegde om te bepalen 6f en wanneer hij moest
vluchten.

Voor de Tibetaanse boeddhisten is het de normaalste zaak
van de wereld om orakels in te schakelen, die in contact staan
met de hogere beschermgeesten. Al maken ze voor meer
alledaags advies gebruik van mediums, die zij zelf lhamo’s
(vrouwen) en lhapa’s (mannen) noemen. Door in trance te
gaan nemen goddelijke spirits bezit van hun lichaam, waarna
ze heling, universele wijsheid en voorspellende boodschappen
doorgeven. Lange tijd waren de ceremonies enkel toegankelijk
voor lokale gemeenschappen, maar steeds vaker zijn buiten-
staanders welkom. En dat maakt dat ik, gefascineerd door
eeuwenoude tradities, afreis naar ‘Het laatste stukje hemel op
aarde’.

Dat ik geen idee heb waar ik aan begin besef ik in
Dharamsala. Het ballingsoord dient slechts als pitstop voor de
grote oversteek naar Leh, om langzaam aan het hoogteverschil
te wennen. Op de valreep weet gids Sonam een ceremonie te
regelen bij het befaamde orakel Ngenchen Thanglha — een
kans die ik volgens haar niet aan me voorbij mag laten gaan.

Voor ik het goed en wel doorheb zit ik ergens op een
betonnen dakterras driehoog achter en staar in het grote niets.
Mijn hart gaat als een razende tekeer, terwijl ik probeer te
verwerken wat ik zojuist heb gezien. Wat heb ik eigenlijk
gezien? Kort nadat Ngenchen in trance raakte, stoof hij tierend
op en rende als een bezetene op en neer. In zijn kielzog gevolgd
door zijn twee assistentes, die onverstaanbare woorden
prevelden. Het tafereel duurde hooguit een paar minuten,
waarna Ngenchen in elkaar zakte en de hele riedel zich
herhaalde. Kort daarop werden we naar buiten gestuurd; enkel
de aanwezige monniken bleven achter. Terwijl ik langzaam
weer op adem kom legt een van de assistentes me uit dat er een
spirit doorkwam die ze niet hadden verwacht. De reden van
zijn bliksembezoek is onduidelijk — of wordt mij niet verteld.

Rechtsboven Een tempel in de bergen even buiten Choglamsar. Rechtsonder Lhamo Padma biddend voor het dharma-wiel, een van de

oudste symbolen die de leer van Boeddha vertegenwoordigen.
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Uitzicht onderweg van Leh
naar het' Hemis-klooster.
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Moeilijke wegen leiden naar mooie bestemmingen

BIJZONDERE COCKTAILS

Het duurt ruim een uur voor we weer naar binnen mogen.
Vrijwel direct wil ik weer naar buiten. Ngenchens werkwijze
is allesbehalve zachtzinnig. De man voor me krijgt een schop
tijdens zijn helingssessie en de vrouw naast me wordt aan
haar haren getrokken. ‘Orakels zijn soms strenge, maar recht-
vaardige spirits,” fluistert mijn gids. ‘Ze zijn er om je te helpen,
maar je moet wel eerlijk zijn.” Tijd om hierover na te denken
krijg ik niet. Jij"” Ngenchen wijst naar mij, waarop ik voor hem
kniel met een wit offerdoek in mijn handen. De donatie in de
vorm van geld, whisky, melk en rijst heb ik eerder die avond
al gegeven. Terwijl mijn hart in mijn keel klopt, vertel ik hem
de reden van mijn komst: een tipje van de mystieke sluier
oplichten. Met enige twijfel vertel ik 66k over de zenuwpijn

in mijn been, die me al jaren parten speelt.

Over het eerste stuk zegt Ngenchen vrij weinig, maar over
de toedracht van mijn zenuwpijn — een onfortuinlijke val, vier
jaar geleden — is hij verrassend accuraat. Volgens hem was ik
véor het ongeval al uit balans. ‘Wat is je echte probleem?’
Ngenchen vuurt de vraag als een kanon op me af. Enigszins
beduusd vertel ik hem over de soms bijna verlammende
kritische stem in mijn hoofd. Alsof ik een biecht afleg waarvan
ik de consequenties niet kan overzien.

Ngenchen sist en prevelt een aantal woorden, waarna hij
me ruw vastpakt en hard in mijn nek zuigt. Perplex door het
hele gebeuren zie ik hoe hij vervolgens een zwarte substantie
in een koperen kommetje spuugt. ‘Kijk!’ beveelt hij, waarna hij
er een scheut whisky bij gooit en het goedje in één keer achter-
overslaat. ‘En nu heb ik je urine nodig!’ Ik twijfel in eerste

instantie aan de vertaling van mijn gids, maar bij navraag
kom ik op hetzelfde commando uit. Geforceerd produceer ik
een paar druppels vocht op het nabijgelegen toilet, terwijl ik
niet probeer na te denken over wat ik hier duizenden kilo-
meters van huis aan het doen ben. Ook mijn urine wordt
verdund met alcohol en drinkt Ngenchen in één teug op.
Later begrijp ik dat op deze manier het ‘gif’ wordt terug-
gebracht naar de oorsprong — van ziektes en negatieve
emoties tot energetische blokkades.

Abrupt na het drinken van deze twee bijzondere cocktails
valt Ngenchen schokkend en schreeuwend op het enige bed
in de kamer en is de ceremonie voorbij. Heel even vrees ik
dat mijn ‘gif’ hem fataal is geworden, maar één van de
monniken kijkt me lachend aan. ‘Be happy,’ zegt hij terwijl
hij door de deur in de nacht verdwijnt.

DOODNORMALE MENSEN

Vier dagen later sta ik na een autorit van twaalf uur lijkbleek
langs de kant van de weg. Mijn lunch van die dag — een
overheerlijke dahl met linzen — ligt een paar meter verderop.
De vele stoepa’s en gebedsvlaggetjes in de verte verraden dat
Leh godzijdank in zicht is. Mijn precieze verblijfplek is
Choglamsar, een Tibetaanse vluchtelingennederzetting op
ongeveer een kwartier rijden van Leh.

Hier woont de gescheiden Padma samen met haar
kinderen en kleinkind. Padma staat in de wijde omtrek
bekend als een gerespecteerd lhamo, een vrouwelijke healer.
Na al het indrukwekkende natuurgeweld dat ik onderweg
ben tegengekomen, is het even wennen tussen de vier
betonnen muren van Padma’s woning. Er is sowieso amper
groene natuur in de omgeving te bekennen. Choglamsar
bestaat op het eerste gezicht uit een wirwar van naamloze
zandstraten met huizen omgeven door hoge hekken en
muren. Voor iemand die werkt met bovennatuurlijke
krachten had ik een iets spiritueler onderkomen verwacht.

Mijn gids heeft de verklaring. Door de komst van westerse
geneeskunde maken steeds minder mensen gebruik van
de traditionele, op donatie gebaseerde diensten. Hierdoor
zijn ze, in tegenstelling tot hun nomadische voorouders,
genoodzaakt richting de stad te trekken — al spelen hun
eigen aardse verlangens naar modernisatie hierin ook mee.
Wat dat betreft zijn het doodnormale mensen met buiten-
gewone gaven.

Met de klok mee vanaf linksboven Vairocana is de middelste van de vijf dhyani-Boeddha’s, die symbool staan voor concentratie en

meditatie. / De eeuwenoude tempeldeur van het Sumda Chun Gonpa. / Stoepa’s met gekleurde gebedsvlaggetjes zie je overal in Ladakh.
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Volgens de traditionele

geneeskunde is ziekte geen op
zichzelf staande aandoening,
maar een dishalans in het hele
systeem —lichaam, ziel én geest

LICHAAM, ZIEL EN GEEST

Wat Padma’s taak als lhamo precies inhoudt ervaar ik de
volgende ochtend, wanneer haar veranda tjokvol locals zit,
klaar voor een healing. Van een dalende vraag lijkt in ieder
geval vandaag geen sprake. Na een kort knikje betreden ze
gedwee de kamer die op een bescheiden altaar links in de
hoek na helemaal leeg is.

Padma draagt een rood gewaad met goudkleurige
borduursels en start het ritueel met offeren van water en
graan aan de goden. Al snel klinken er eeuwenoude gebeden
uit haar mond, waarbij haar handen sierlijk op en neer
bewegen. Met een harde gil staat ze ineens op en zwiept
haar hoofd op en neer. Vliegensvlug haalt ze uit een oude
sporttas twee rode doeken tevoorschijn waarmee ze de
onder- en bovenkant van haar gezicht bedekt.

‘Dit is hét moment waarop de spirit zijn entree maakt,’
fluistert Sonam me toe wanneer Padma de rig-nga opzet, een
kroon met daarop vijf verlichte boeddha’s afgebeeld. Na een
aantal zegeningen, waarbij ze ons allemaal aanraakt met
diverse relikwieén, gebiedt ze de aanwezigen één voor één
naar voren te komen. Met behulp van een hol koperen buisje
zuigt ze op de plekken waar de aanwezigen zeggen pijn
te hebben. Soms legt Padma kort een gloeiend verhit mes
op haar tong, waarna ze krachtig puft en boven het hoofd
van de betreffende persoon zwaait — om te zuiveren en
energetische koorden door te snijden.

Ruim drie uur later is iedereen behandeld en voorzien
van een recept, bestaande uit kruiden, mantra’s of
boeddhistische adviezen. Want: volgens de traditionele
geneeskunde is ziekte geen op zichzelf staande aandoening,
maar een disbalans in het hele systeem — lichaam, ziel én
geest. Nog voordat ik alles heb kunnen verwerken staat
Padma al omgekleed naast me. Of ik een kopje Ladhaki-thee
lust, roze boterthee met een lichtzoute smaak?
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ONZICHTBAAR

Healer word je niet, dat bén je. Het is een roeping die veelal
binnen de familielijn wordt overgedragen en waarvoor een
intensieve, jarenlange training gevolgd moet worden. De
vele vaardigheden die bij dit meesterschap komen kijken,
zijn net zo geheim als de heilige rituelen zelf. Daar kan en
mag Padma me dus niets over vertellen. Wat ze wél wil
delen is hoe haar bijzondere levensmissie begon.

‘Op mijn zeventiende kreeg ik hevige dromen. Z6 erg dat
ik dacht dat ik gek werd,” vertelt Padma. ‘Gelukkig wist een
boeddhistische heilige me uiteindelijk te vertellen dat mijn
overleden grootvader zijn erfenis als lhapa volgens traditie
wilde doorgeven binnen de familielijn. Ik voelde me vereerd
en ging direct twee jaar in de leer bij een meester in de stad.
Bij hem leerde ik onder andere in trance te gaan en mijn
krachten wijs te gebruiken.” Op mijn vraag of ze nooit iets
anders heeft geambieerd, zoals haar kleindochter die met
diverse commercials op haar naam een lokale beroemdheid
is, antwoordt Padma lachend: ‘Ik ben dankbaar dat ik deze
gave heb gekregen en zo de gemeenschap mag dienen.” Dat
dit betekent dat ze haar diensten zeven dagen per week
beschikbaar stelt voor die gemeenschap, dat is voor haar
simpelweg een gegeven.

Ook Padma’s collega Tsering Chuskit, die aan de andere
kant van het dorp woont, draagt haar missie met trots. Ik
ontmoet Tsering een week later in haar woning die uitkijkt
op een vuilnisbelt en waarvan de derde woonlaag nog in
aanbouw is. Met Tom & Jerry luid uit de televisie schallend
en haar vijf kinderen achter een mobieltje gedoken met vol
openstaand volume, is het bijna onmogelijk voor te stellen
hoe ze als klein meisje een nomadisch bestaan leidde.

Tsering vertelt openlijk over de mystieke ervaringen die
op haar dertiende begonnen toen een pikzwarte vogel recht
op haar af kwam gevlogen. ‘Vanaf dat moment werd ik regel-

De vijf Boeddha’s op de rig-nga,
de kroon die lhamo Padma
tijdens de ceremonie draagt,
vertegenwoordigen de vijf
aspecten van verlichting.
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De lange bomen van Leh lijken
in de nacht tot in de hemel te
reiken.

Rechterpagina, vanaf
linksboven met de klok mee
Biddende vrouw in Leh. / Een
eeuwenoude muurschildering in
het Hemis-klooster, opgetekend
met bladgoud. / Een typische
binnenplaats in Choglamsar.




Ook ditmaal onderga ik zelf een ceremonie,
waarby ik uiteindelyjk in myn Hema-slip
voor een groep wildvreemden beland

matig vermist, terwijl ik iedereen gewoon zag,’ vertelt ze.
‘Pas later begreep ik dat ik op die momenten onzichtbaar
was.” Haar familie gelooft pas in Tserings gave wanneer
drie kraanvogels driemaal met de klok mee rond hun tent
vliegen. Blijkbaar is die erkenning essentieel, want kort
daarop komt er een eind aan de mysterieuze sterfte van vee
en verdwijnen er diverse ziektes binnen haar familie.

De ceremonies die ik mag bijwonen vertonen sterke
gelijkenissen met die van Padma. Het grootste zichtbare
verschil is dat haar kostuum is voorzien van een bronzen,
Tibetaanse melong — een spiegel die je naar binnen laat
kijken. En het valt me op dat wanneer de spirit bezit van
haar lichaam neemt, ze ineens beweegt en praat als een
oude, krasse tante. Alsof ze letterlijk iemand anders is
geworden. Ook ditmaal onderga ik zelf een ceremonie,
waarbij ik uiteindelijk in mijn Hema-slip voor een groep
wildvreemden beland. Relaxed is anders, al ben ik ook nu
verbaasd over de uitkomst: niet alleen weet Tsering exact
hetzelfde over de toedracht van mijn zenuwpijn te vertellen
als Ngenchen, ook weet ze de reis te schetsen die ik tot dus-
ver door Ladakh heb afgelegd. Een reis waarvan ze overtuigd
is dat ik hem af mdést leggen — en niet alleen voor mezelf.

DE PAREL IN DE LOTUS

Die nacht slaap ik onrustig. Ik luister naar de straathonden
die buiten wild tekeergaan en denk aan het Hemis-klooster-
festival dat morgen op het programma staat — een tweedaags
festival ter ere van grootmeester Padmasambhava,

één van de belangrijkste leraren binnen het Tibetaans
boeddhisme. Op de grote binnenplaats van het Hemis-

klooster zullen zijn heroische overwinningen op het kwaad —
lees: kwade geesten en demonen — worden weerspiegeld in
rituele dansen. Naar verluidt een waanzinnig spektakel dat
jaarlijks duizenden toeschouwers trekt. Precies om die reden
twijfel ik om te gaan, maar tegelijkertijd gaat het hier wel
om een belangrijke Tibetaanse overlevering.

En dus ga ik toch. Nog voordat we goed en wel in het
Kklooster zijn valt de regen met bakken uit de lucht, maar
ondanks de hoosbuien dansen de monniken strijdlustig door.
Het geluid van de trommels werkt opzwepend en de indruk-
wekkende maskers die ze dragen lijken door al dat geschud
en gedraai soms bijna letterlijk tot leven te komen. Omringd
door de majestueuze bergen waan ik me even in de
Tibetaans boeddhistische legende die voor me wordt uit-
gebeeld - tot ik ineens een telelens in mijn zij voel porren.

Hoe anders is mijn bezoek aan Sumda Chun Gonpa op de
laatste dag van mijn reis. Met haar ruim duizend jaar is dit
één van de oudste kloosters van Ladakh, op dik een uur
rijden van Leh. Bij aankomst blijkt de dienstdoende monnik
naar een kloosterfestival te zijn vertrokken, maar de waar-
nemende bewoners lenen me direct de gigantische sleutel
van het klooster. Ik voel me vereerd door zoveel vertrouwen,
al hoop ik stiekem wel dat ze een reservesleutel hebben.

Wanneer ik in mijn eentje op de patio van het klooster
sta, voelt het alsof de wereld even stilstaat. Voor me ligt
een prachtige, felgroene vallei en achter me wapperen de
bekende gekleurde gebedsvlaggen. Ik heb me laten vertellen
dat zo de gebeden richting de goden worden verspreid —
vaak met de wens tot voorspoed en bescherming. Iets wat
eveneens wordt bewerkstelligd door de gebeden op te
schrijven. Dat verklaart meteen waarom ik op weg naar
boven zoveel stenen met beschilderde gebedsspreuken zie
liggen. De meest voorkomende is Om mani padme hum —
‘Ik eer de parel in de lotus’ — dat bij herhaaldelijk reciteren
bijdraagt aan het versterken van gevoelens van liefde en
compassie. Als vanzelf schiet mijn blik weer voorbij de
besneeuwde bergtoppen. Hoe mooi dat het landschap haar
bewoners nog dagelijks herinnert aan een belangrijk
Tibetaans boeddhistisch gedachtegoed: de weg naar het
goddelijke — en daarmee ook heling - ligt uiteindelijk in ons
aardse zelf.

Met grote dank aan reisgenoot en assistent Pam Hesselmans.

Met de klok mee vandaf linksboven Orakels raken in trance door een combinatie van zang en bidden, waarbij ze trommelen of met een bel
rinkelen. / Lhamo Padma toont de rig-nga. / Handgeschreven heilige boeddhistische teksten. / Door een hol koperen buisje zuigt lhamo
Padma de ziekte, negatieve emotie of blokkade weg bij een patiént.
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LADAKH

Leh Ladakh
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LADAKH

WEG VAN

DE MASSA
BESTE REISTIJD
De beste reisperiode is juni t/m september. Ook in mei kun je prima rondreizen. Temperaturen
kunnen in de zomer oplopen tot 30 °C. Voor hogere trektochten zijn mei en juni aan de vroege
kant, aangezien er dan nog veel sneeuw op de passen ligt. Ladakh is vanaf oktober t/m mei
bijna volledig afgesneden van de buitenwereld.
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E LAAT)E ZEGENEN

Maak een pitstop in Dharamsala en bezoek
het Nechung-klooster. Wie weet spot je

er de leeftijdsloze hoofdmonnik Thupten
Ngodup met een eeuwige glimlach op zijn
gezicht. Wanneer hij de spirit Nechung
doorkrijgt — de belangrijkste spirit van
Tibet - voorziet hij zelfs de Dalai Lama van
(politiek) advies.

H BEZOEKDE HOOFDSTAD

Leh is de hoofdstad van Ladakh. Gedurende
1600 jaar was dit een belangrijke handels-
stad op de Zijderoute. Loop door de
kleurrijke straten en bezoek het befaamde
Leh Palace. Het is een behoorlijke klim naar
het voormalige verblijf van de koninklijke
familie van Ladakh, maar het uitzicht over
de stad is — letterlijk — adembenemend.

EH BEGIN DE DAG MET
MONNIKENWERK
Op veel plekken in Ladakh vind je
eeuwenoude Tibetaanse kloosters. Het is
onmogelijk ze allemaal te bezoeken, dus je
zult moeten kiezen. De bekendste gompa’s
zijn die van Hemis en Thiksey. Sta vroeg
op en laat je betoveren door het ochtend-
gebed dat om zeven uur begint. Monniken
in prachtige rode gewaden (en op crocsl)
zegenen dan de nieuwe dag.

Il FEESTALS EEN BOEDDHIST

Veel kloosters organiseren jaarlijks

een eigen festival, waarbij monniken

zich uitdossen in kleurrijke kostuums

en traditionele dansen opvoeren.

De bekendste is het Hemis-kloosterfestival,
dat in 2024 op 16 en 17 juni plaatsvindt.

H HOTELABUPALACE // LEH

Prettig hotel op een rustige plek bij het
centrum, met een riant terras. Ruime
kamers met tv en badkamer en warme
douche, vanaf € 41 p.n. voor twee personen,
hotelabupalaceleh.com

B SEVEN SEAS GUEST HOUSE // LEH
Nieuw, goed, rustig en goedkoop.

Met een grote tuin, maar iets verder van
het centrum, vanaf € 32 p.n. voor twee
personen, agoda.com

BI) MENSEN THUIS //
CHOGLAMSAR
Wil je echt contact maken met de lokale
bevolking, slaap dan bij de mensen thuis.
Met een beetje geluk word je wakker van
luide muziek en hard geschreeuw omdat je
gastvrouw spontaan een extra ceremonie
in de tempelkamer naast je slaapkamer
heeft ingelast ...

Reizen naar Ladakh

Ladakh is niet gemakkelijk te bereiken.
Met KLM vlieg je snel en comfortabel
van Amsterdam naar New Delhi.

De reis duurt ongeveer acht uur.

Vanuit de hoofdstad vlieg je door naar
Dharamsala. Hiervandaan reis je in twaalf
uur per lokale taxi over een weg die om
een licht ontbijt vraagt naar Ladakh.
Vanuit New Delhi kun je ook naar Leh
vliegen. Woord van waarschuwing:

het vliegveld van Leh wordt regelmatig
getipt in lijstjes van gevaarlijkste vlieg-
velden wereldwijd.

Reizen binnen Ladakh

Wie het verkeer in India een beetje kent,
weet dat je beter niet zelf achter het
stuur kunt kruipen. Zeker niet wanneer
je een bergpas moet oversteken met
haarscherpe bochten zonder vangrail.

Lokale reisorganisaties regelen niet
alleen het vervoer, maar kunnen ook
helpen met het bezoeken van lokale
healers, himalayanecotourism.com en
lovingtara.com. Regel je alles liever zelf?
Houd er dan rekening mee dat healers
van giften leven en nooit om geld zullen
vragen.

Betalen

Pinautomaten zijn schaars in Ladakh.

In Leh zijn er een aantal te vinden, maar
kijk niet gek op als de automaten jouw
bankpas niet accepteren. Neem uit voor-
zorg genoeg roepies of dollars mee.
Veiligheid

Bijna iedereen spreekt goed Engels.
Ladakh is qua criminaliteit heel veilig.
Houd wel rekening met de ligging tussen
de 3.500 en 5.600 meter hoogte.
Hoogtepillen slikken wordt aanbevolen.

Van boven naar beneden Voor aanvang van de ceremonie knielt hamo Padma meerdere
malen voor de goden. / De vernietigende en tevens zuiverende kracht van vuur wordt
gebruikt voor een ceremonie. / Opperste concentratie.
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